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Beau Charlotte: We kennen elkaar 
nog niet, Rudie, maar ik heb je 
boek Komt wel goed gelezen. Hoe 
ben je op het idee gekomen voor 
dat verhaal?
Rudie: Ik werk als leraar Neder-
lands en zie dat jongeren regel-
matig donkere youngadultboeken 
met zware thema’s lezen. Voor mij 
hoeft het niet altijd zo extreem; ik 
ben juist op zoek naar schoonheid. 
Tijdens een schrijfcursus kwam ik 
op het idee om een boek over de-
pressie te schrijven dat niet alleen 
maar over de moeilijke kant en het 
verdriet zou gaan. De eerste versie 
van Komt wel goed was toch nog 
best donker – blijkbaar kruipt dat 
er makkelijk in – dus ik heb veel 
tijd besteed aan het herschrijven, 
zodat het minder zwaar werd en 
een goed einde zou hebben. Ik zou 
het boek omschrijven als een ro-
mantische tragikomedie met wat 
youngadultelementen, al was ik 
vooraf niet echt van plan om een 
youngadultboek te schrijven.
Beau Charlotte: Er is ook altijd 
wel een doelgroep voor je ver-
haal. Tijdens mijn opleiding aan 
de kunstacademie leerden we om 
heel commercieel te denken, maar 
dat was niets voor mij. Ik viel dan 
ook op omdat ik me daar niet aan 
hield. Ik schrijf altijd wat ik zelf zou 

willen lezen. De youngadultcom-
munity spreekt me niet alleen als 
lezer erg aan, maar ook als auteur. 
Ik ken mensen die neerkijken op 
youngadultschrijvers. Dat heb ik 
nooit begrepen. Een goed verhaal 
is een goed verhaal.
Rudie: Ik ken veel collega’s uit het 
onderwijs die blij zijn met de Ne-
derlandstalige youngadultboeken. 
Het zijn vaak toch andere soorten 
verhalen dan de Angelsaksische te-
genhangers. Ik vind de Nederlands-
talige youngadultverhalen die bij 
Clavis worden uitgegeven heel 
mooi. Daarover gesproken, ik ben 
begonnen in jouw debuut, Als ik er 
niet meer ben. Ik vond de scenische 
opbouw in het boek erg sterk. Het 
viel me wel op dat de opbouw naar 
de oorlog vrij lang duurde. Was dat 
een bewuste keuze?
Beau Charlotte: In dat verhaal 
staan de personages en wat zij 
persoonlijk meemaken centraal, 
de oorlog is louter de setting. Op 
de omstandigheden ga ik niet echt 
in. Dat zie je ook terug in mijn an-
dere boeken.
Rudie: In jouw boek zitten ook wat 
gewaagde en gruwelijke elemen-

ten. Als schrijver lijkt het me niet al-
tijd eenvoudig om zulke dingen te 
beschrijven. Wat is voor jou de aan-
trekkingskracht van het duistere?
Beau Charlotte: Ik heb horror en 
fantasy altijd al leuk gevonden, 
zelfs als kind, dus dat beïnvloedt 
me tijdens het schrijven. In Als ik er 
niet meer ben wilde ik beschrijven 
hoe het er echt aan toeging in de 
oorlog, vandaar de duistere, trau-
matische sfeer. De lezer moet een 
shock ervaren, dan komt het écht 
over. Aanvankelijk zou Als ik er niet 
meer ben een paranormale thriller 
worden, maar uiteindelijk heb ik er 
een drama van gemaakt.
Rudie: Een oorlogsverhaal met pa-
ranormale elementen zou wel inte-
ressant geweest zijn! In welke mate 
heeft je opleiding jou gevormd als 
schrijver?
Beau Charlotte: Ik wilde eerst 
scenarist en producent worden. 
Tijdens mijn opleiding heb ik alles 
uitgeprobeerd: licht, geluid, mon-
tage. Zo kwam ik erachter dat ik 
het schrijven het leukste vind, dus 
koos ik scenarioschrijven als spe-
cialisatie.
Rudie: Heb je nu nog ambities als 
filmauteur of producent?
Beau Charlotte: Ik ben het ge-
lukkigst wanneer ik boeken schrijf, 
maar ik zal er wel altijd open voor 

Beau Charlotte verdiepte zich tijdens haar studie Audiovisuele 
Media in scenarioschrijven; Rudie Verbunt werd leraar Nederlands. 

Inmiddels hebben ze zich ook allebei op het auteurschap toegelegd. 
In dit dubbelinterview spreken ze elkaar over doelgroepen, 

verhaalopbouw en de voor- en nadelen van het schrijversbestaan.
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seksualiteit. Op die manier wilde 
ik het thema genderongelijkheid 
licht aanstippen. Wilde jij ook een 
bepaalde boodschap vertellen 
met je boeken?
Beau Charlotte: Ja, maar vooral 
tussen de regels door. Ik wilde er 
niet te veel nadruk op leggen. In 
Als ik er niet meer ben zijn thema’s 
als doodsangst, rouw, ware vriend-
schap en liefde heel belangrijk. In 
Vleugels van de dood gaat het 
over de complexiteit van goed en 
kwaad; de personages bevinden 
zich op dat vlak in een grijze zone. 
Ze moeten door alle ellende die op 
hen afkomt groeien, uit hun com-
fortzone stappen en zichzelf leren 
kennen. In Vloek van de schimmen, 
het vervolg op Vleugels van de 
dood, komt dat ook aan bod. In 
dat deel krijgen de vrouwelijke per-
sonages daarnaast meer agency.
Rudie: Hoe pak je als schrijver zo’n 
complex verhaal dat zich in een 
andere wereld afspeelt aan?
Beau Charlotte: Ik ben gek op 
fantasy. Vroeger gamede ik veel 
en dan bedacht ik mijn eigen ver-
haal in die spelwerelden. Ik was 
toen dus al bekend met het prin-
cipe van fantasywerelden tot le-
ven brengen. Wanneer ik een boek 
schrijf, begin ik met de personages, 
daarna volgt het verhaal, waar ik 
dan de rest van de wereld omheen 
bouw. Ik moet veel aanpassen, 
maar zodra ik begin met schrijven 
komen de ideeën vanzelf. Is dat bij 
jou ook zo?
Rudie: Dat is heel erg afhankelijk 
van het verhaal. Ik heb tijdens een 
schrijfcursus wel een aantal tech-
nieken geleerd, zoals dat er een 
motorisch moment en ankerpun-

ten moeten zijn. En in het boek On 
Writing schrijft Stephen King dat 
het niet uitmaakt hoe lang je ver-
haal is. Je moet beginnen met een 
bepaalde scène; het verhaal vormt 
zich daarna vanzelf.
Beau Charlotte: Mensen vragen 
vaak of ik de personages op mezelf 
baseer. Ik ben graag op avontuur 
en op reis. Vroeger speelde ik veel 
piano en ik hield van Chopin. Die 
elementen komen ook terug in het 
Als ik er niet meer ben. Zitten er in 
jouw boeken ook elementen van 
jezelf?
Rudie: Ja, Combitickets is sterk ge-
baseerd op persoonlijke gebeurte-
nissen. Het hoofdpersonage laat 
een kant van mezelf zien die ik in 
het echte leven weinig toon. Bij 
mijn eerste boek ontkende ik lang 
dat er iets autobiografisch in zat, 
maar ook daar zijn elementen van 
mezelf in geslopen.
Beau Charlotte: Over levensge-
beurtenissen gesproken: sommige 
mensen zeiden in het begin dat ik 
te jong was en te weinig levenser-
varing had om te schrijven. Maar 
als je iets te vertellen hebt, heb je 
iets te vertellen, vind ik.
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Rudie: Zou je ook durven schrijven 
over jezelf, bijvoorbeeld in een set-
ting waarin je jonger bent?
Beau Charlotte: Ik zou graag eens 
over subculturen willen schrijven, 
bijvoorbeeld over goths of metal-
heads. Ik heb me altijd erg thuis 
gevoeld tussen alternatievelingen 
en heb veel meegemaakt door het 
‘anders’ zijn. Het is een stukje van 
mezelf. Wat vind jij het leukste aan 
schrijven?
Rudie: Ik vind alles leuk, zelfs het 
herschrijven. Soms loop ik enkele 
dagen rond met een idee in mijn 
hoofd, dan ben ik op mijn werk en 
moet ik er steeds aan denken. Op 
een gegeven moment komt het 
los en wordt het echt een verhaal. 
Dat is altijd een mooi moment. Ik 
kan er ook van genieten om tijdens 
het schrijven mee te maken wat 
de personages meemaken.
Beau Charlotte: Daarom vind ik de 
eerste versie van een verhaal erg 
interessant, omdat je dan inder-
daad meemaakt wat de perso-
nages meemaken. Schrijven is voor 
mij echt een vorm van escapisme. 
Persoonlijk vind ik het herschrijven 
het leukst; dan heb ik alles op pa-
pier staan en kan het alleen maar 
beter worden.
Rudie: Ik heb gemerkt dat kinde-
ren vaak verwachten dat je in één 
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blijven staan. Maar nu over jou. 
Binnenkort komt je tweede boek, 
Combitickets, uit. Wat kun je er al 
over delen?
Rudie: Het boek gaat over een 
meisje dat moet leren omgaan 
met een gebroken hart. Ze is ge-
dumpt, wat voor haar uit de lucht 
kwam vallen. Gaandeweg komt ze 
erachter dat ze haar vriendschap-
pen niet goed onderhouden heeft 
en dat die onder spanning komen 
te staan. Ik hou heel erg van come-
dy en slapstick, dus die elementen 
zitten ook in het verhaal. Voor dat 
boek heb ik me als man verplaatst 
in een jong meisje. In Als ik er niet 
meer ben schrijf jij vanuit een man-
nelijk perspectief. Hoe vond je dat?

Beau Charlotte: Pas toen mijn ver-
haal af was, besefte ik dat ik vanuit 
een mannelijk perspectief had ge-
schreven. Ik ga over het algemeen 
meer om met mannen dan met 
vrouwen, dus ik denk dat het me 
daarom goed gelukt is. Hoe ging 
dat bij Combitickets?
Rudie: Ik heb vooral met de vrou-
wen om me heen gepraat, zoals 
mijn vriendin en andere vriendin-
nen. Mijn vriendin heeft geduren-
de het schrijfproces ook meegele-
zen. Ik vond het belangrijk dat het 
hoofdpersonage wat stoerder was. 
Ze maakt zelf muziek, ze verdiept 
zich in feministische muziek en in 
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keer een goed verhaal kunt schrij-
ven. Ik zeg niet dat dat onmogelijk 
is, maar zo eenvoudig is het niet.
Beau Charlotte: Het helpt ook om 
je manuscript een tijd aan de kant 
te leggen.
Rudie: Ja, dat is zeker nodig. 
Veel mensen zien niet dat er een 
schetsfase nodig is om een goed 
verhaal te kunnen maken.
Beau Charlotte: Ik denk dat dat 
ook verschilt van schrijver tot schrij-
ver en van verhaal tot verhaal. 
Heel wat schrijvers hebben een 
minimumaantal woorden in ge-
dachten voor hun verhaal. In mijn 
ogen is een verhaal klaar wanneer 
het klaar is, ongeacht het aantal 
woorden. Je kunt beter een dun 
boek hebben dat goed is dan een 
dik boek dat te langdradig wordt 
om interessant te blijven. Is er ook 
iets wat je minder leuk vindt aan 
het schrijven?
Rudie: Wanneer ik helemaal in 
een verhaal zit, ben ik er de hele 
tijd mee bezig. Dat is onhandig als 
je ernaast ook een baan hebt. Het 
schrijfproces houdt zich niet aan 
mijn werkdagen. Soms kom ik ’s 
avonds om zes uur van mijn werk 
en moet ik nog koken. Dan heb ik 
ineens een goed idee, en dat wil ik 
dan eigenlijk zo snel mogelijk uit-
werken.
Beau Charlotte: Dat herken ik. Je 
kunt het op zo’n moment niet los-
laten en je hebt dan vaak ook geen 
zin om andere dingen te doen.
Rudie: Ik merk dat het ook niet al-
tijd begrepen wordt door anderen. 
Daardoor is het soms lastig om te-
gen je vrienden te zeggen dat je 
niet kunt afspreken omdat je wilt 
schrijven. Dat hoort wel een beetje 

bij het leven van een schrijver, maar 
er is minder aandacht voor.
Beau Charlotte: Het is jammer dat 
weinig mensen zich realiseren hoe-
veel uren er in een schrijfproject ge-
stoken worden. Ze zien het minder 
als werk. 
Rudie: Je bedoelt dat het minder 
als maatschappelijk relevant ge-
zien wordt?
Beau Charlotte: Ja, absoluut.
Rudie: Ik was weleens jaloers op 
mensen die zichzelf snel vol over-
tuiging auteur noemden. Ik schrijf 
al sinds mijn twaalfde en heb zelfs 
enkele wedstrijden gewonnen met 
mijn verhalen, maar toch vond ik 
het moeilijk om mezelf schrijver te 
noemen. Ik heb dat moeten leren.
Beau Charlotte: Ik vond het ook 
lastig om te bepalen wanneer ik 
echt een auteur was. Pas toen ik 
mijn boeken in de winkels zag lig-
gen, drong het tot me door. Heb jij 
nog dromen of ambities als schrij-
ver?
Rudie: Ik merk dat ik als schrij-
ver soms te veel wil; het kan niet 
snel genoeg gaan. Ik heb al lang 
de droom dat mijn werk verfilmd 
wordt, maar tegelijkertijd vraag ik 
me af of ik dat idee te veel roman-
tiseer. En jij?
Beau Charlotte: Ik wil blijven schrij-
ven. Daarnaast hoop ik dat een van 
mijn boeken vertaald wordt, dat 
lijkt me het allerleukste. Vooral Als 
ik er niet meer ben: ik denk dat dat 
boek wel aan zou kunnen slaan in 
andere landen. 
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